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OPNIEUW HET LICHT 
 

Dat diep in ons het licht opnieuw ontwaakt 
 

Wij die met eigen ogen de aarde zien 
verscheurd, 
Maar blind en onmeedogend ontkennen wat 
gebeurt: 
Dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
Dat mensen mensen doden, dat wij die mensen 
zijn. 
 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees 
vervuld, 
Aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen 
schuld, 
Wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn 
gespaard, 
Dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur 
en zwaard. 
 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn 
gemaakt, 
Dat diep in ons geweten opnieuw het licht 
ontwaakt, 
Dat in ons wordt herschapen de geest die 
overleeft, 
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 
 
 

MANON VANDERKAA en Huub Oosterhuis 
 
 

http://www.kerkkomnou.nl/


 
 
 

 
Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  

 
APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, 

Maastricht, tel. 043-387 17 50 
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM): 

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEDOOPT 

 
 

HET KLOPPEND HART 

VAN WITTEVROUWENVELD 

043 – 362 11 76 
 

TOT ZIENS IN 

HET TREFCENTRUM 

EDISONSTR. 4 MAASTRICHT 

Op zondag 10 maart is Mila Maas gedoopt, de dochter van 
Robert en Nadia Maas – Ekkerink en het zusje van Miguel 
uit de Verheggenstraat in het Heugemerveld. 

 

Dat haar opname in de geloofsgemeenschap ons 
allemaal   tot zegen mag zijn.  

 



 
HERDERSHOND GEZOCHT 
 

Op 20 april is de grote pelgrimstocht van franciscaans Maastricht naar 
franciscaans Hasselt, 40 kilometer. In Hasselt zal de drumband van de 
Gele Rijders ons naar de minderbroederskerk begeleiden waar we om 
18.30 uur de mis hebben, begeleid door een ensemble van de Gele 
Rijders ter intentie van alle pelgrims met de voorspraak van het heilig 
paterke Valentinus Paquaay. Ik wil deze pelgrimstocht graag lopen, 
daarom ben ik aan het oefenen. Elke dag minstens één uur wandelen, 
dat is trouwens goed voor alles, zeker als je wat ouder wordt, heb ik 
begrepen. Voor pastoraal werk heb je toch ook een zekere conditie 
nodig en zodoende kwam ik al wandelend in het hondenlosloopgebied 
bij het UMC. Daar rende een kleine hond al hard blaffend op me af, met 
daar achter zijn baasje, waar de hond helemaal niet naar luisterde. Het 
scheelde niet veel of hij was me aangevlogen, net op tijd kon zijn baas 
hem bij de kladden grijpen. “Och “ zei ik “wat is hij door het dolle heen 
en zo enthousiast” ,waarop zijn baasje zei,” nou, wat hij doet mag niet, 
maar hier in het hondenlosloop gebied blaft hij altijd tegen mensen die 
geen hond bij zich hebben”! En ik had duidelijk geen hond bij me en ik 
dacht  toen dat het dus tijd werd om een hond aan te schaffen, een 
herdershond natuurlijk. Een goede herder heeft een hond bij zich. 
Vroeger zo begreep ik van pastor Hub Bovend’eerdt ,dat kapelaans 
weleens als herdershond gebruikt werden. Hij heeft dat zo ervaren toen 
hij als kapelaan  van hot naar her werd gestuurd om missen te ‘lezen’. 
De kapelaans waren de jongens van het ‘onderhoud’. Zij mochten de 
zaken opknappen die voor de pastoor te bewerkelijk of te ingewikkeld 
waren. Overigens, pastoor Bovend’eerdt was afgelopen woensdag 13 
maart 60 jaar priester. Gezien zijn gezondheid heeft hij het heel 
bescheiden moeten vieren. Van zijn klas van wijdelingen is hij de enige 
die over gebleven is. De rest is uitgetreden of overleden. Toen ik dit 
hoorde groeide mijn bewondering en ontzag voor hem nog meer. Een 
bewogen pastor die trouw is gebleven aan zijn roeping om trouw te 
blijven aan mensen.  Van honden wordt gezegd dat zij trouw zijn.  In die 
zin is Hub een heel goede herdershond geweest, zonder te blaffen. Dat 
lag niet in zijn aard. Maar trouw met een visionaire blik naar de 
toekomst, want uiteindelijk is veel in de Lourdesparochie door Hub in 
gang gezet. Hub,  bij deze nogmaals van harte proficiat en vrede en alle 
goeds.  
 

Pastor Mattie Jeukens 

 



 
KERKVERGADERING ZONDAG 17 MAART 
Opnieuw hadden Ronald en Clemens een Kerkvergadering belegd op 
zondag 17 maart, nu om ons de kans te geven  een stem uit te brengen 
bij een aantal vragen. De enquête vragen kunnen ook worden ingevuld 
op de website van de parochie: www.kerkkomnou.nl tot en met eerste 
Paasdag 31 maart. Ik zou iedereen willen uitnodigen om even deze 
feitelijk 3 vragen in te vullen. Het kan ons helpen om een goed beeld uit 
te dragen van onze parochie. 
 
BERNADETTE KOMT NAAR DE LOURDESKERK 
U weet wel Bernadette aan wie Maria in Lourdes verschenen is. De 
eerste keer was dat 11 februari 1858. Elk jaar hebben we daarom op 11 
februari de Lourdesziekenzegening. Alleen dit jaar was dat op 18 
februari omdat 11 februari carnaval was en daar moet in Maastricht 
alles voor wijken. Natuurlijk komt Bernadette niet zelf. Zij is allang 
overleden en ligt opgebaard in Nevers in de Morvan. Maar een relikwie 
van Bernadette komt. Een relikwie is een aandenken aan Bernadette of 
iets van haar zelf, een botje of iets dergelijks. Op dinsdag 2 april komt de 
relikwie in een klein doosje naar onze kerk. Daarvoor is de relikwie in de 
Sterre der Zee geweest. Even komt de relikwie bij ons omdat we toch de 
OLV van Lourdes zijn in Maastricht. 
Om 16.00 uur gaan we de relikwie ophalen in de Koepelkerk, waar zij 
vanuit de Sterre der Zee naar toe gebracht is en gaan dan in een kleine 
processie naar de Lourdesstraat via de Koepelstraat en de Groene Loper. 
We hopen rond 16.30 in de Lourdeskerk aan te komen alwaar de 
relikwie een bijzondere plek zal krijgen en waarbij iedereen de kans 
krijgt om meditatief bij deze relikwie plaats te nemen. 
Af en toe zullen we iets voorlezen uit de vele brieven die Bernadette 
geschreven heeft en een Marialied zingen. 
Om 18.00 uur is er een korte vesperviering die vooraf gegaan wordt 
door het bidden van de Rozenkrans. Via Bernadette heeft Maria ons 
opgeroepen om niet te vergeten te bidden, speciaal voor alle zieken. 
Na de versperdienst is er weer meditatieve stilte tijdens waarin weer af 
en toe iets gelezen wordt uit de brieven van Bernadette en een 
Marialied gezongen worden, tot 20.00 uur. Dan gaat de relikwie verder 
het land in naar Roermond. 
Welkom vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. 

 

http://www.kerkkomnou.nl/


 

VASTENACTIE 
Wij zijn gewend om u in de Vastentijd via de Wegwijs ook een 
vastenzakje te doen toe komen om iets in te doen als  teken van 
verbondenheid met hen die het minder goed hebben. Dit jaar hebben 
we vergeten de vastenzakjes te bestellen, toch willen we u een bijdrage 
vragen voor de Vastenactie. Tussen Palmzondag en Tweede Paasdag 
staan er bussen bij de uitgang van de kerk om uw bijdrage in te doen. 
Letterlijk vasten is minder  geworden, maar dat betekent niet dat je 
niets van jezelf kunt sparen voor anderen. Komt u niet meer in de kerk, 
dan kan er ook een gave afgegeven worden op de pastorie met 
vermelding van “Vastenactie”, dan komt het goed. 
 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 
Het weekend van 23 en 24 maart is Palmpasen, waarbij we de 
glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken. Toen riep iedereen: 
Hosana, gezegend die komt in de Naam van de Heer, om vervolgens nog 
geen 5 dagen later te roepen: “Aan het kruis met Hem”.  
Op zondag 24 maart zullen de communiekinderen zich voorstellen en de 
Palmpasen die ze gemaakt hebben zal gezegend worden. 
Op zaterdagavond 23 maart zullen we het Lijdensverhaal van Jezus 
lezen. Het is altijd weer een indrukwekkend verhaal. We zegenen ook de 
palmtakjes die daarna uitgedeeld worden 
 

Op woensdag zal er in Roermond de dienst zijn met de wijding van de 
verschillende zalven die gebruikt worden voor het doopsel, het vormsel 
en de ziekenzalving. De viering is in de kathedraal van Roermond en 
begint om 19.00 uur. Een delegatie van onze parochies zal met kapelaan 
Austin naar deze viering gaan.  
Op donderdagavond 28 maart vieren we de instelling van de eucharistie. 
Dit is Witte Donderdag. De mis begint om 19.00 uur en op een speciale 
wijze zullen we de instelling van de eucharistie dankbaar gedenken. 
 

Goede Vrijdag 29 maart kent bij mooi weer maar liefst 2 verschillende 
mogelijkheden om de kruisweg te bidden. De eerste mogelijkheid is in 
de Lourdeskerk vanaf 15.00 uur. De tweede mogelijkheid is om de 
kruisweg te bidden op de begraafplaats Oostermaas, maar dit alleen bij 
goed weer. Laat het weer het niet toe dan wijken we uit naar de 
kruisweg in de Lourdeskerk. Maar zowel bij de kruisweg in de 
Lourdeskerk als bij de kruisweg op Oostermaas wordt u uitgenodigd om 
bloemen mee te brengen waarmee we het kruis willen vereren. 
 



 
De Paaswake begint een uur later op zaterdag 30 maart om 20.00 uur. 
In deze nacht gedenken we zowel de bevrijding van Israël uit het 
slavenhuis van Egypte en de overwinning van Jezus over de dood. We 
gedenken hoe God door de dood heen zijn levensbrengende kracht laat 
gelden. In deze vieringen vernieuwen we ook onze doopbeloften. En ook 
nu zullen de communiekinderen een bijzondere plek hebben in de 
viering bij oa het doorgeven van het nieuwe licht van Pasen. Zo’n 
Paaswake moet je zeker één keer meegemaakt hebben, maar mooi is 
het om gewoon elk jaar opnieuw je geloof van je doopsel te vernieuwen. 
 

Pasen 31 maart en 1 april. Het grote feest van Pasen mogen we vieren 
op twee aansluitende dagen, die gedragen worden door het Allelujah: 
“verheug je want wie dood was is door God tot leven gewekt” De laatste 
vijand, de dood is overwonnen. Allelujah. Op Tweede Paasdag is er nog 
een speciale aanbieding voor alle mensen die met de viering hebben 
mee gedaan. Er zal dan een aangeklede kop koffie zijn. 
 

OVERLEDEN 

 
 
 
 
 
Zij was een goede ga 
 

 

Tiny was heel blij met het achterkleinkind Morris en het is heel jammer dat 
zij haar tweede achterkleinkind niet nog even heeft kunnen begroeten. Na 
enkele opnames in maart 2023 in  het azM was Tiny niet meer dezelfde en 
toen kwam ook Alzheimer om de hoek kijken. Haar afscheid is in het 
crematorium van Mariawaard geweest. 
 

Op zaterdag 16 maart hebben we in de Lourdeskerk in een drukbezochte 
viering afscheid genomen van Ine Habets – Botty. Bijna haar hele leven 
heeft zij op Daalhof gewoond en als schooljuffrouw gewerkt op de 
president Kennedyschool. Maar Ine is geboren en getogen in het 
Vrouwenveld, net als haar man Gert. Zij waren als het ware achterburen 
van elkaar, Ine uit de Burg. Nierstrassstraat en Gert uit de Burg. Raatstraat. 
16 jaar geleden hebben we afscheid genomen in de Lourdeskerk van Gert 
en nu dus van Ine, zo is de kring van het leven rond. Ine was een heel 
levenslustige vrouw, sociaal en betrokken bij mensen, vooral ook bij haar 
leerlingen.  
 

 

Op 26 februari is in Margraten, verpleeghuis de Appelgaard 
Tiny Martin – van Wunnik overleden, de weduwe van Bèr 
Martin. Haar ouders hebben nog café het Stadion gehad. 
Tiny is 91 jaar geworden. Zij was een doorzetter, een 
levensgenieter, niets was haar teveel, voor alles had zij een 
oplossing. Je trof haar als het ware eerder aan bij de 
Kardinaal in Amby dan thuis. 



 
 
In de stad werd zij altijd weer herkend door oud-leerlingen, die zij op haar 
buurt meestal nog met naam en toenaam kende. Ine had schilderen en 
reizen als hobby, daarbij had zij de laatste 9 jaar een goed maatje gevonden 
in Willy. Haar laatste schilderij was een kleurrijk bospad in de herfst met 
een weg naar boven. 
 

Dat de overledenen mogen rusten in vrede, bevrijd van alles wat het 
leven hier voor hen onmenselijk maakte. 

 

 
 

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES 
 

Zaterdag 23 maart Palmpasen en Lijdensverhaal 
19.00 Jean Dams / Jan Verhaegen / Annie Remmers   
Zondag 24 maart  Palmpasen -  begin Passieweek  
10.30 7e jaardienst Maria Louisa Duchateau / Jules Hermans / Jan Steps 

/ Rees Colsters-Lauwerijssen / Annie Hamelers-Haessen / Toos 
van Helvoort / 16e jaardienst Bertha Vroegop en peettante 
Bertha Burkard-Drinkwaard / Els Maessen-Laenen / Nancy 
Jongedijk / jaardienst overleden ouders Pierre en Anna Heiligers-
Offermans  

Maandag 25 maart 
9.00 Pastor Fik de Bruijn  
Dinsdag 26 maart 
9.00 Jan Gilissen 
Woensdag 27 maart 
18.30 Rozenkrans 
19.00 Jan Steps  
Donderdag 28 maart Witte Donderdag 
19.00 Voor alle priesters en religieuzen M/V 
Vrijdag 29 maart  Kruisweg op Oostermaas 
       Bij slecht weer bidden we de Kruisweg  in de  
                 OLV van Lourdeskerk 
15.00  Voor alle overledenen 
Zaterdag 30 maart PAASWAKE 
20.00 Willy Pisters / Roel Went / Annie Verbert-Callemeijn 
 



 
 
Zondag 31 maart   PASEN  
10.30 Piet van den Ende / Ans Hofman-Tijssen / Cor van Hooren / Coby 

Tonnard / Annet Timmermans-Kicken / Tiny Martin-van Wunnik 
/ 2e Jaargedachtenis Jan Lenssen / Gert en Ine Habets-Botty / 
Alex Hamers 

Maandag 1 apri Tweede Paasdagl 
10.30 familie Bertholet-Bartholémy / familie van de Broeck-

Mandersmit / Jan en Mia Dols – Frijns / Guus en Jeanne Aelfers – 
Keulers/ Harry en Leny Jeukens – Frijns en zoon Maurice / 
overledene van de familie Keulens 

Dinsdag 2 april         
9.00 Rinus Theunissen en andere overleden familieleden 
16.00 – 20.00 Verering van de relikwie van Bernadette  
18.00 Vesperviering rond de relikwie van Bernadette  
Woensdag 3 april 
18.30 Rozenkrans 
19.00 zeswekendienst Marco Franssen 
Vrijdag 5 april      1e vrijdag van de maand 
9.00 Lucie Claessens / zr. Clementine Haan / Truus Wolters / 

zr.Gemma Govers 
Zaterdag 6 april  
19.00 Marjo Fadda-Koch / Gerardo Fadda / Timo van Dijk 

/ Lieke Comans / Peter Donders / Kitty Gilissen / 12e jaardienst 
mevr. Jo Leenders-van den Brink / Josephina (Fieneke) Leenders-
Hoenen    

Zondag 7 april    Beloken Pasen Tweede zondag van Pasen  
10.30 Ber de Heus / Mien Stevens / Lies Bruls / Annie Feron-Simon / 

Jeanny Mas-Lardenoije en Giel Mas / Luus Habets / Frans 
Verstappen / Augusto (Guus) Tiveron / Jef Heijnen / Jef Gordijn / 
Lucia Smits-Cröe, Jo Smits en Ellen Scheen / echtlieden 
Thewissen-van der Meer, Esther Dizy en Nico Thewissen / Els 
Maessen-Laenen  

 
SACRISTIE OLV VAN LOURDES 
Eucharistie op maandag- en dinsdagmorgen om 09.00u en op 

 woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans; 
Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot  

20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)    
Lauden: Ochtendgebed elke dag behalve zondag van 08.30 – 09.00 uur  
 


